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Nabij	

In het vorige nummer van bijEen lag het accent op het jaarthema 
‘Gezegend én gezonden’. We denken daar nu op door, met het 
accent op ‘dichtbij’. 

De zomervakantie vierde ik in 
Normandië, de regio van de 
invasiestranden (1944), van de 
musea die dit stuk geschiedenis 
levend houden en van de 
begraafplaatsen die de inzet van 
zoveel mensen gedenken. 

Natuurlijk is er (al is dat soms 
minder zichtbaar) ándere en 
eerdere geschiedenis.
Zo is dit ook de regio vol 
herinnering aan Jeanne d’Arc. 

Hoe zat het ook alweer?
Jeanne d’Arc werd geboren in het 
Franse Domrémy (ca. 1412). Ze 
speelde een cruciale rol tijdens 
de Honderdjarige Oorlog tussen 
Engeland en Frankrijk (1337-1453). 
Ze stierf in 1431. 

In de verhalen die over haar 
verteld worden gaat het vaak 
over visioenen die de jonge 

bijEen Gezonden... dichtbij
“Ik heb een innerlijke drive om dingen te doen voor de medemens, vooral 
voor mensen die het minder getroffen hebben”

Jeanne kreeg. Visioenen die haar 
vertellen dat ze de Dauphin 
(kroonprins Karel VII) moet helpen 
en Frankrijk van de Engelsen 
bevrijden. Dat wordt haar missie. 

Ze heeft succes en leidt verliezen. 
Wordt gevangengenomen. Een 
proces volgt waarvan de uitslag bij 
voorbaat vast staat (de rechtbank 
is partijdig). En Jeanne wordt (ze is 
dan ongeveer negentien jaar) ter 
dood gebracht op de brandstapel. 
In Rouen. Vijfentwintig jaar na 
haar dood liet paus Calixtus III het 
proces herzien. En in de 20e eeuw 
wordt ze heiligverklaard.

In diverse musea en kerken in 
Normandië zie je schilderijen 
en beelden van haar. Soms met 
accent op haar vechtkunst, dan 
weer op haar vroomheid.
Ze werd in de eeuwen erna ingezet 
als symbool van nationalisme, 

als symbool voor de emancipatie 
van vrouwen en voor het verzet 
van gewone mensen tegen grote 
machthebbers.

Ik las het boek ‘Jeanne’ van 
Katherine Chen, die Jeanne 
neerzet als strijdbaar en slim, 
met tactisch inzicht en oog voor 
vernieuwing. De hemelse visioenen 
krijgen in dit boek geen plek, wel 
heeft Jeanne met regelmaat iets 
uit te vechten (een appeltje te 
schillen) met God. Ze neemt niet 
zomaar alles voor lief wat de kerk 
haar leert. En ze verzet zich tegen 
de manier waarop het geloof een 
zoethoudertje kan worden.

Tussen alle verbeeldingen in het 
Museum van Schone Kunsten in 
Rouen hangt dit schilderij (zie de 
foto hiernaast): ‘Sleeping Joan of 
Arc’ (1895, George W. Joy). 

Op de cover zie ik twee vrouwen vol overgave 
bezig met het koken van eten in grote pannen. 
Het is duidelijk dat dit niet gebeurt in een grote 
keuken van bijvoorbeeld een restaurant. Het is een 
kleine keuken maar aan de grootte van de pannen 
te zien koken ze wel voor een grote groep mensen

Koken voor daklozen gebeurt op meerdere plekken in 
Nederland en dat heeft een reden. Ook vanuit onze 
gemeente zijn er mensen die koken voor daklozen in 
o.a. in Het Kruispunt in Arnhem. In het gesprek met 
twee van hen op de pagina “Gemeenteleden aan het 
woord” leest u meer over dit vrijwilligerswerk.

Gezonden … dichtbij dat is de rode draad door 

dit kerkblad. De cover, het interview en in andere 
artikelen leest u meer over hoe mensen dichtbij 
gestalte geven aan het gezonden zijn. Bij pastoraat 
leest u een oproep voor bezoekmedewerkers, 
gezonden … dichtbij? Wie weet zijn er onder u mensen 
die zo’n taakje op zich willen nemen.

In deze bijEen leest u ook over mensen die de 
komende tijd een kleinere of grotere taak op zich 
gaan nemen. Dat is bemoedigend maar het thema 
Gezonden … dichtbij nodigt ons allemaal uit om 
steeds mee te blijven zoeken naar een manier om ons 
kerk-zijn dichtbij en veraf gestalte te geven.

Hannie Luiten

Van de redactie

>>
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die de voeten van de leerlingen 
wast. Het raakt aan verhalen 
van nu: iemand die naast je gaat 
zitten, jou even rust geeft. 

Gezonden – om dichtbij te zijn.

Martine Nijveld
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Digitale collecte
Kinderen in armoede

Jeanne is op weg naar Reims voor 
de kroning van de Dauphin in 
Reims. Zíj heeft die weg gebaand. 
Haar leven gaat bergop. Maar 
hier slaapt ze. Want ook heldinnen 
en helden raken vermoeid. Een 
engel zit aan haar voeten. 

We zien heel nabije zorg. Een 
engel gezonden om dichtbij te zijn. 

Een liefdevolle blik. Een zachte 
streling. Vleugels van licht: onder 
en boven Jeanne. Bescherming. De 
engel wacht en waakt in de nacht, 
opdat Jeanne rust vindt. 

Ik vind het een ontroerend beeld. 
Het raakt aan bijbelse voet-
verhalen: over die vrouw die de 
voeten van Jezus zalft. Over Jezus 
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Herfst

Bij het schrijven van mijn stukje persoonlijk heb ik zicht op de 
enorme beukenboom voor de pastorie. De bladeren beginnen te 
kleuren, de herfst is begonnen. Ik houd van dit jaargetijde; van 
de frisheid, het natte, de aardse geuren, het verval. Omdat na dit 
jaargetijde ook weer de winter komt en daarna de lente. 

Kortgeleden deed ik dienst in mijn vorige gemeente, 
Sittard. En na afloop, na koffie en bijpraten, liep ik 
even naar de gedachtenistafel. Er lagen veel stenen, 
met de namen van mensen die waren overleden. Ik 
kende er heel wat. Maar van één naam, Gerben, 
schrok ik. Overleden op 51-jarige leeftijd. Ik had zijn 
huwelijk nog ingezegend, dat helaas niet standhield. 
Een kort ziekbed was het. Ik was er een paar dagen 
best van onder de indruk. De vergankelijkheid komt 
toch anders binnen wanneer iemand jong overlijdt. 

Kort daarna was ik weer in Sittard, om een oude en 
steeds hernieuwde belofte in te lossen. Ik ging voor 
bij het afscheid van vriendin Rietje, 92 jaar. Het was 
mooi en goed en dierbaar, met veel verhalen en 

herinneringen. Een lang leven, heel moeizaam op het 
laatst en al langer. Een van haar dierbare liederen 
was lied 917, dat zo eindigt: Ik ben het, zegt Gij dan. 
Kom maar met Mij, mee naar de overkant. Wees 
maar niet bang, zegt Gij, hier is mijn hand. 

Troostende taal. Prachtig gedicht door Muus Jacobse. 
Ieder afscheid, jong of oud(er) draagt verdriet en 
verandert wie achterblijft. De bladeren vallen. Er is er 
Een die het oneindig zacht in handen houdt. 

Irene Pluim

Nooit af

Onderweg kom je nog wel eens bijzondere kerken tegen. En vaak 
vertellen die kerken een eigen verhaal. Tijdens mijn zomervakantie 
zag ik een kerk, waarbij het volgende op het infobordje stond:

(…)
de bouw startte in 1489,
stopte in 1540,
herstartte in 1855,
stopte weer in 1865,
en eigenlijk ziet het gebouw er 
nog steeds uit alsof het onvoltooid  
  is,
alsof er nog werk te doen is.
(…)

Ergens vind ik dat wel mooi, 
een kerk die nooit af is… Een 
gemeenschap die altijd weer 
opnieuw begint met bouwen, met 
denken hoe het zou kunnen, hoe 
het anders kan. Een samenleving 
die altijd weer na wil denken 
over hoe het beter kan, liever, 

zorgzamer, vriendelijker.
Dichterbij de droom van God.

En wat vindt u van dit kerkje op 
een minigolfterrein? Het stond vlak 

bij één van de campings waarop 
wij vakantie vierden. Vanaf die 
camping bezochten we de grootse 
kathedraal van Rouen. Maar ook 
kwamen we langs dit kleine kerkje. 
Het speelt haar eigen rol. Het 
brengt een lach op je gezicht. Je 
hoeft niet groot te zijn. Ook klein 
doet mee.

Martine Nijveld
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In memoriam

Albertine (Tine) Brunetti-Derksen (16 september 1938 – 24 augustus 2025)
Op 24 augustus overleed Albertine Brunetti-Derksen. De laatste maanden woonde zij in De Molenberg. Daar-
voor woonde ze met zus Everdien aan de Schelmseweg. Voor beiden was de verhuizing van Tine naar de Mo-
lenberg een grote stap. In een eerdere fase van haar leven woonde Tine, samen met haar man Jacques Pierre, 
in Frankrijk, waar de twee zoons nog altijd wonen. In de afscheidsdienst (geleid door geestelijk verzorger 
Matthe Piris) werd Openbaring 21 gelezen: over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar God alle tranen 
van de ogen zal wissen. De kerk hoorde bij Tine, ze vond troost in oude liederen, die al een leven meegingen: 
’t Hijgend hert uit psalm 42 en ‘Eens als de bazuinen klinken’. Die vertrouwde liederen klonken ook bij haar 		

	             afscheid. Tine is begraven op natuurbegraafplaats Heidepol. (MN)

Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Hoopvol verder gaan

Zoals u al in de Zondagsbrief hebt kunnen lezen, zijn er drie 
mensen binnen onze gemeente die actief aan de slag willen gaan 
binnen de kerkenraad. Anne Minnema als jeugdouderling, Peter 
van Dijk en Janneke de Vries samen als duo-voorzitters van de 
kerkenraad.  

Vanuit de gemeente zijn geen 
bezwaren binnengekomen. Wel 
kwamen er positieve reacties, 
waarmee we het gevoel krijgen 
dat deze mensen welkom zijn. 
Op zondag 25 januari hopen 
we Janneke, Peter en Anne te 
mogen bevestigen. Ook zullen 
we in dezelfde dienst afscheid 
nemen van Cathrien Batterink 
en Pieter Stolwijk. Na acht jaar 
voorzitter geweest te zijn, zullen ze 
terugtreden uit de kerkenraad. Het 
was een intensieve, maar goede 
tijd.

Op 5 oktober zijn we gestart met 
ons nieuwe jaarthema “gezegend 

en gezonden”. Het was een viering, 
die als een feest ervaren werd. Er 
werden tijdens de dienst veel mooie 
gesprekjes gevoerd. Met dit thema 
kunnen we zeker weer een jaar op 
weg. 

Binnen de kerkenraad zijn we bezig 
met het beleidsplan. Zoals u wel zult 
begrijpen is met de aankomende 
wisseling van het voorzitterschap 
het voltooien van het plan iets 
doorgeschoven, zodat ook Janneke 
en Peter mee kunnen denken en 
werken aan een goed, werkzaam en 
levend plan.

Begin van het nieuwe jaar hopen 

we weer een gemeente-ochtend 
te houden, aansluitend aan een 
kerkdienst. De punten die we dan 
aan de orde willen stellen, zult u 
van tevoren in de Zondagsbrief 
kunnen lezen. Uw inbreng die 
ochtend wordt, zoals altijd, erg 
op prijs gesteld. We kunnen geen 
goede kerkenraad vormen, zonder 
meedenken en meeleven vanuit 
onze gemeente.

Jenneke Bal-Oosterbeek, scriba

V
an de kerkenraad



06 - 21 54 50 42

Hèt gezicht bij 
iedere uitvaart

Ook in uw
woonplaats!

uitvaartverzorgingrutgerstroink.nl 

UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening 
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR  Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT  Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk	 - Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten	 - Behangen
- Wandafwerking	 - Houtrot sanering
- Restauratie-werken	 - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520
 info@berendsenschilderwerken.nl

DE IJZERWARENHANDEL

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
• �Binnen- en buitenschilder-

werk
• �Restauratie/renovatie en 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris 
van de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor 
de contactgegevens
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Gezonden of: Naastenliefde van binnenuit.

Gesprek met Jet Kooderings en 
Jansen van Elburg. Zowel Jet als 
Jansen koken al jarenlang voor 
daklozen. Jet voor de daklozen 
die op zondag bij Tonnie van 
den Herik in haar opvang komen 
en Jansen op donderdagen bij 
het Kruispunt als het koken door 
de Raad van Kerken verzorgd 
wordt.

Jet maakt een maaltijd klaar voor 
50 personen in haar eigen huis en 
brengt het warm naar de opvang, 
Jansen kookt bij het Kruispunt 
met een groepje in de daarvoor 
ingerichte keuken met grote 
pannen.

Beiden vertellen er enthousiast 
over. Jet zegt: “Ik heb een innerlijke 
drive om dingen te doen voor de 
medemens, vooral voor mensen die 
het minder getroffen hebben.”

Voor Jansen is het streven naar: 
Vrede, Gerechtigheid en Heelheid 
van de Schepping een belangrijke 
motivatie in het leven. Voor Jet 
begon het contact met Tonnie van 
den Herik door een interview dat 
zij begin jaren ’90 met Tonnie had 
voor Impuls. Het klikte tussen hen 
en sinds die tijd onderhouden zij 
goed contact. 

Sinds vier jaar kookt Jet iedere 
vijfde zondag in de maand voor de 
daklozen, de laatste tijd iets vaker. 
Tonnie, inmiddels 80, is alleen nog 
’s zondags open.

Voor Jet en Jansen blijft het hier 
niet bij qua vrijwilligerswerk. 
Jansen zegt: “Ik ben geneigd 
om dingen waar ik iets mee 
kan op te pakken.” Zo brengt 
hij psychiatrische patiënten 
naar de kerk. Hij deed al veel 
bestuursfuncties en beijvert zich 
voor de biotoopverbetering in onze 
omgeving.

Jet is vrijwilliger bij verpleeghuis 
Pieter Pauw. Ze brengt daar o.a. 
mensen naar de kerkdienst. Verder 
doet ze veel schrijfactiviteiten, past 
ze op de kleinkinderen, organiseert 
ze filmmiddagen voor het Nivon 
en doet ze bestuurlijke taken bij 
de Seniorenbond. Haar stelregel is: 
“Ik doe graag iets voor een ander 
zolang het leuk is.”

Aan punteren in Giethoorn met 
de daklozen heeft Jet goede 
herinneringen. “Ik vind het niet 
belangrijk om iets te bereiken, 
maar om iets te betekenen voor 
een ander”.

Tot slot zegt zij nog: “Een moeilijke 
vraag over dat gezonden zijn, 
maar nu ik er nog eens over 
nadenk, schiet mij het volgende 
te binnen: In 2005 bracht ik 
Tonnie en haar partner naar 
majoor Bosshardt in Amsterdam. 
Na afloop kreeg ik nog een 
persoonlijke kaart van haar en 
een foto van de majoor en mij. 
Heel bijzonder. Ik voelde me echt 
gezonden.”

Ook voor Jansen is het koken voor 
daklozen een hoogtepunt. Toen hij 
erachter kwam dat er in het azc 
in Oosterbeek iemand verbleef 
die in Iran kok was geweest, heeft 
hij hem gevraagd of hij het leuk 
vond om mee te koken. Samen met 
een vriend heeft hij meegekookt 
zolang hij in Oosterbeek 
verbleef. Na het koken worden 
de gaspitten uitgedaan en gaat 
iedereen, ook de kokers, zitten 
in de grote ruimte. Dan wordt er 
gezamenlijk gebeden. Daarna 
wordt er opgeschept en (ook weer 
gezamenlijk) gegeten.

Voor Jet en Jansen is het niet 
belangrijk of er sprake is van 
gezonden zijn. Zij doen de taken 
vanuit naastenliefde en de 
voldoening zit in het feit dat ze 
anderen (en ook zichzelf) daar 
plezier mee doen.

Dat plezier wens ik ons allen toe!         
   

Opgetekend door Joke Weening

G
em

eenteleden aan het w
oord
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Deze dienst is voorbereid door de werkgroep Anders 
Vieren en zal in het teken staan van gemeenschap en 
verbinding, met als titel: Welkom aan tafel! Het zal 
een viering zijn in een andere vorm dan normaal. Aan 
tafel elkaar ontmoeten is een oudchristelijke manier 
van ontmoeten. In de dienst is ruimte voor gesprek 
in kleine groepjes. Van de allerjongsten tot oud(er) 
vieren we samen aan tafel. 

De aspecten van een gezamenlijke maaltijd vormen 
een belangrijk deel van de structuur van de dienst. 

9 november: Welkom aan tafel! 

Gedachteniszondag

Op zondag 23 november is het 
Eeuwigheidszondag, de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. 
Op deze dag worden in onze 
kerkdienst de mensen herdacht 
die in het afgelopen jaar zijn 
overleden. 

Met eerbied en respect noemen 
wij hun namen. Bij elke naam 
ontsteken wij een lichtje. En telkens 

En eten en drinken zal dan ook niet ontbreken. 
Een hulpvraag voor ondersteuning bij de inrichting 
van de zaal en het bakken van lekkers zal in de 
Zondagsbrief worden geplaatst.

Werkgroep: Marie-Louise Hoekstra, Jaap Sap, Peter 
van Grootheest, Susan Dragt, Martine Nijveld en 
Irene Pluim 

zingen we daarbij: ‘Bewaar in uw 
liefde hen die wij hier gedenken. 
Hoed hen, God, tot in eeuwigheid’ 
(lied 26 uit de Oecumenische 
Liedbundel ‘Zangen van zoeken 
en zien’). Zo doen we wat we lezen 
in dat voor velen bekende gedicht 
van Hanna Lam: ‘De mensen van 
voorbij, we zijn met hen verweven; 
de mensen van voorbij, zij worden 
niet vergeten.’

Wie wil mag een bloem meenemen 
naar de kerk. Een bloem die 
herinnering, dankbaarheid, 
verdriet of verbondenheid kan 
verbeelden.

U kunt deze bloem voorafgaand 
aan de dienst voorin de kerk 
leggen bij het gedachtenispaneel 
met alle namen. In plaats van een 
bloem kan het ook een herfstblad 
zijn, een tak uit de tuin, een steen 
– net wat bij u of jou past. Na de 
dienst krijgt dit alles een plek op 
de buitentrappen. Zo wordt het 
een gedachtenisplek voor iedereen 
Ook voor voorbijgangers en voor 
mensen uit de buurt. Lichtjes zullen 
ertussen staan. Om in de dagen ná 
deze zondag even bij stil te staan
. 
We lezen in deze dienst de 
woorden uit Openbaring 21, over 
een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. En over God die alle tranen 
van de ogen wissen zal.

Op zondagmiddag 2 november houden we in 
de kerk op het Pro Persona terrein in Wolfheze 
weer de jaarlijkse Lichtjesmiddag. In deze 
interlevensbeschouwelijke bijeenkomst herdenken we 
overledenen van het afgelopen jaar. Aanvang 16.00 
uur.

Alle overige zondagse vieringen zijn afwisselend 
humanistisch, christelijk, algemeen of natuurreligieus 
van aard. Aanvang 10.30 uur.
Een ieder van harte welkom! 

Taco Bos

Vieringen Wolfheze

Op 30 november begint de adventsperiode. We gaan 
op weg naar kerst, feest van licht in het donker, van 
een nieuw begin van hoop.

Het thema van het project met de kinderen is dit jaar 
‘Wees welkom’. Een thema vol warmte en gastvrijheid. 
Een thema om elkaar toe te roepen.

Advent
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Pastoraat

Terugblik en oproep

Beeldmakers gezocht

Beelden spreken hun eigen taal, soms zeggen ze 
meer dan woorden, vaak zeggen ze andere dingen 
dan woorden. Beelden laten ons nadenken en 
nodigen ons uit om te kijken, wat zie ik, wat zou de 
betekenis van dit beeld zijn en wat zou de maker 
er mee hebben bedoeld. Vaak zitten er meerdere 
lagen achter en onder.

Het is ook niet voor niets dat in de bijbel veel in 
beelden wordt gesproken. De gelijkenissen zijn 
daarvan een goed voorbeeld. Je blijft zoeken naar de 
betekenis, het zet je denken op gang.

Kinderen en jongeren kunnen vaak via digitale 
programma’s mooie beelden of collages maken.

Dus: Beeldmakers gezocht! Mensen die met 
de camera, met pen en papier of met digitale 
programma’s collages, foto’s willen maken.

Een mooi voorbeeld is de bijgaande foto. Je 
kunt kijken naar de compositie, de kleuren, de 
verhoudingen enz. enz. Nee, het is niet zomaar een 
kiekje, het is een foto met meerdere lagen. We zouden 
er een goed gesprek over kunnen voeren.

Of de collage over Sirkelslag op pagina 11 van Jeugd 

en Jongeren. Wat zien we en welke boodschap komt 
naar voren. En welke boodschap zouden we zien 
zonder de woorden in de foto?

Wie wil zijn / haar creativiteit inzetten voor 
fotografie, verbeelden van allerlei zaken die voor 
communicatie en voor ons gemeente-zijn belangrijk 
zijn?

We zoeken naar meerdere jongeren en ouderen die 
hun creativiteit hiervoor willen inzetten.

Het kerkelijk seizoen begint weer goed op stoom te komen. Op 25 
september werd op initiatief van de Kerklunch en het Inloophuis 
een gezellige middag georganiseerd bij de Boschhoeve waar ook 
de Kerkgroep Pastoraat bij aansloot. Onder het genot van koffie 
of thee en iets lekkers kon worden bijgepraat. Gastvrouw Dineke 
Logtenberg vertelde iets over verleden, heden en toekomst van 
de Boschhoeve en er was gelegenheid binnen en buiten rond te 
snuffelen. We kijken er met plezier op terug.

Op 7 oktober werd in 
samenwerking met de Kerkgroep 
Diaconaat een thema-avond 
voor alle bezoekmedewerkers 
georganiseerd over (verborgen) 
armoede. Jeroen van Slooten, 
bekend van Oase, hield een 
presentatie. Hij vertelde onder 
meer dat mensen die kampen met 
schulden vooral behoefte hebben 
aan iemand die naast hen komt 
te staan. Niet belerend, zeker niet 
oordelend, maar meedenkend 
en meedoend. Ook legde hij uit 
hoe belangrijk het is een relatie 
op te bouwen met iemand die 
in de problemen zit voordat 
je überhaupt samen aan het 
probleem kunt werken. En voor 

wat onze kerkelijke gemeente 
betreft: de Kerkgroep Diaconaat 
weet de weg naar verschillende 
instanties. Daar mogen de 
bezoekmedewerkers altijd een 
beroep op doen.

Dan nog een oproep. Het aantal 
bezoekmedewerkers neemt 
helaas verder af en steeds meer 
gemeenteleden hebben geen vast 
contact meer. Er is binnen deze 
groep een aantal gemeenteleden 
die deze bezoekjes echter zeker 
zullen gaan missen. Hebt u/heb jij 
nog wat ruimte in de agenda om 
zo af en toe bij een vast adres om 
het hoekje te kijken, dan houden 
wij ons aanbevolen! 

Neem gerust contact op met de 
coördinatoren Rika Gerritsen en 
Christien Lensink voor nadere 
informatie.
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Op 13 september kwamen kinderen en hun ouders samen bij de 
kerk van Schaarsbergen voor een dag vol ontmoeting, spel en 
geloof. Finja en Chrisje, onze vrolijke poppen, vertelden over hun 
spannende vakantie-avonturen en leerden ons dat je een held bent 
wanneer je iets spannends tóch durft te doen.

Je
ug

d 
en

 jo
ng

er
en Een heldhaftig mooi zomerfestijn!

Oppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendienst 
(basisschoolleeftijd) tijdens alle morgendiensten

Tieners: elke zondag welkom en elke eerste en 
derde zondag van de maand tienergespreksgroep

Kennismaking Helma Kip

Geboren in Friesland, getogen in Overijssel, 
gestudeerd in Nijmegen en sedert 1996 woonachtig 
in Oosterbeek. Mijn beide ouders en ook hun ouders 
kwamen uit een hervormd nest. Zij waren beiden 
naast hun werk actief in allerlei maatschappelijke en 
politieke organisaties. Dit geldt ook voor mijzelf.

 Ik vind het belangrijk dat er - ook in het publieke 
debat - aandacht aan het geloof gegeven wordt 
en kerkelijke organisaties en - gebouwen in stand 
gehouden worden. Dat is de reden waarom ik 
‘ja’ gezegd heb toen ik gevraagd werd voor de 
Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 
kerkrentmeester (secretaris) te worden.

Na ruim 40 jaar in de energiesector gewerkt te 
hebben ben ik eind 2021 met pensioen gegaan. 
Samen met mijn partner Rob van Haaren (van 

katholieke huize) die werkzaam was als bedrijfsarts, 
heb ik tot 1996 in Arnhem gewoond en daarna 
in Oosterbeek. Rob is tot mijn grote verdriet op 
Palmzondag 2024 overleden.

niet om bange mensen van ons te 
maken, maar moedige mensen, vol 
liefde en geduld.” (2 Tim. 1:7). Met 
een kaarsje in de hand sloten we 
zingend in een kring af, dankbaar 
voor deze leuke dag. 

zon plaats voor regen. In een mum 
van tijd was de kerk omgetoverd 
tot een restaurant. Prachtig om 
deze saamhorigheid te ervaren.

Daarna volgde een escapespel 
voor de tieners. Met spellen langs 
Bijbelse helden ontdekten zij dat 
echte moed niet van buiten komt, 
maar in jezelf te vinden is: “God 
heeft ons zijn Geest gegeven, 

Net als David die Goliath durfde 
te verslaan, omdat hij erop 
vertrouwde dat God bij hem 
was. De kinderen hoorden en 
zongen over David, knutselden 
heldencapes en trotseerden 
een parcours om zelf Goliath te 
verslaan, terwijl ouders met elkaar 
in gesprek gingen over de moed 
die geloofsopvoeding soms vraagt. 
Vlak voor de maaltijd maakte de 

Be
he

er
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Begroting ter inzage

In de week van 12 t/m 19 november 
ligt de conceptbegroting 2026 ter 
inzage tijdens de openingsuren 
van het Kerkelijk Bureau. Wie 
de conceptbegroting digitaal wil 
ontvangen kan deze per mail 
aanvragen bij kerkrentmeester.
penningmeester@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl

Namens het College van 
Kerkrentmeesters,
Marianne van Helden-Welmers

Jeugd en Jongeren

Vooruitblik actie Kerkbalans 2026. 

De voorbereidingen voor de 
uitvoering van de volgende 
kerkbalansactie gaan weer 
beginnen. Degenen die vorig 
jaar hebben meegedaan met het 
afgeven en ophalen van de 
toezeggingsformulieren zullen 
een uitnodiging krijgen om in 
januari weer mee te doen. 

Als u niet eerder meegedaan 
hebt, maar wel een wijkje zou 
willen lopen, kunt u zich opgeven 
door een mail te sturen naar 
kerkbalans@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl. Een wijkje heeft 
maximaal vijftien adressen en de 
actie vindt plaats tussen 10 en 24 
januari. U krijgt een uitgebreide 
instructie.

U kunt zich ook nog 
aanmelden voor het digitale 

toezeggingsformulier. U krijgt 
dan in januari een mail met een 
persoonlijke link in plaats van het 
papieren toezeggingsformulier met 
een antwoordenvelop. De digitale 
verwerking spaart papier, geld en 
tijd. 

Dit jaar hadden zich 279 adressen 
opgegeven voor de digitale 
variant; het papieren formulier 
ging nog naar 425 adressen. Wilt u 
ook gebruik maken van de digitale 
variant, dan kunt u zich opgeven 
door een mail te sturen naar 
bovenstaand e-mailadres.

Als u zich in het verleden al heeft 
opgegeven, hoeft u dat niet 
opnieuw te doen.

Douwe de Vries

Kindernevendienst XXL

Op zondag 30 november is er (weer) 
Kindernevendienst XXL (KND XXL): voor alle 
kinderen in onze kerk in de leeftijd van de 
groepen 6 t/m 8.

De KND XXL begint om 10.00 uur (in zaal 4 van 
de Vredebergkerk) en duurt de hele kerkdienst. 
We hebben dus écht de tijd om met elkaar in een 
onderwerp te duiken. Vorig jaar gaven de kinderen 
aan dat ze graag interactief bezig zijn (hun eigen 
woorden!) en dát doen we met de KND XXL.

Op zondag 30 november is het thema: de bijbel. Wat 
is dat eigenlijk voor een boek (het lijkt wel een hele 
bibliotheek!), wat staat erin, wie schreef het (en in 
welke taal)? En ook: hoe vind je je weg in dat dikke 
boek? En wat is de belangrijkste boodschap? 

Met dit soort vragen en opdrachten gaan we aan de 
slag. Dat doen we creatief en interactief.

Twee mensen van de leiding van de kindernevendienst 
zitten in de voorbereidingsgroep. En elke keer is er 
een dominee bij. 

Volgende data zijn: zondag 1 maart en zondag 7 juni. 

Blue en Wiebers

We zijn dit jaar enthousiast gestart met een grote 
groep Blue jongeren (12+) in de kelder. De eerste 
keer was vooral om elkaar beter te leren kennen. We 
deden Minute To Win It. We hebben veel lol gehad 
met de meest gekke opdrachten binnen één minuut! 
Begin oktober hadden we samen met de Wiebers 
(8-12) een gezellige avond. We deden Sirkelslag over 
de gaven van de Geest. We hebben een lied gemaakt, 
een stop motion en zelfs de vruchten van de Geest 
geproefd.  

Klinkt dit allemaal leuk op de vrijdagavond en wil je 
als volwassenen/ ouder ook een keer meedoen? Dat 
kan! 

Beheer
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ng Dankbaarheidsviering

Vroeger speelde de land- en tuinbouw een centrale 
rol in de samenleving, waardoor het najaar een 
natuurlijk moment was om dankbaar te zijn voor 
de oogst: ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. 

Tegenwoordig zijn veel minder mensen betrokken 
bij de productie van voedsel, maar een moment om 
stil te staan bij wat wij ontvangen, blijft zinvol. We 
hebben er misschien hard voor gewerkt maar een 
goed resultaat is niet vanzelfsprekend. 

En ook buiten de ‘opbrengst’ is er veel in het leven 
om dankbaar voor te zijn. In de dankbaarheidsviering 
op 2 november is ruimte om ons te realiseren wat we 
bereikten en wat ons ‘toeviel’. Dankbaarheid krijgt 
vorm door dat alles niet voor onszelf te houden maar 
(uit) te delen: we bieden aan wat we ‘hebben’ of wat 
we ‘kunnen’. Net als vorig jaar is de opbrengst voor 
de Voedselbank. 

Er komt een tafel met producten die uzelf hebt 
gemaakt en er is een tafel met aangeboden diensten. 
Denk hierbij oppas, kamerconcertje aan huis, de hond 

uitlaten, helpen bij computerproblemen enz.
Doet u mee? Wij ook! Van harte welkom dus.
Meer weten: Jet Makkinga (06 46545173) en Greet 
Visser (06 13105573)

Leiderschap in Libanon

Libanon is een klein land in het 
Midden-Oosten maar het is vaak 
in het nieuws. De bevolking is 
verdeeld in drie hoofdgroepen: 
soenitische moslims, sjiitische 
moslims en christenen. De 
christelijke gemeenschap is al heel 
oud en dateert van de tijd van de 
apostelen.

Na de Tweede Wereldoorlog 
was Libanon een welvarende 

stabiele natie en werd vaak het 
Zwitserland van het Midden-
Oosten genoemd. 

Daaraan kwam in 1975 vrij 
abrupt een einde toen de drie 
bevolkingsgroepen elkaar in de 
haren vlogen. De burgeroorlog 
duurde meer dan 20 jaar maar 
de vrede die daarop volgde gaf 
weinig verbetering.

Het kwam niet meer goed en 
in toenemende mate was er 
onbekwaam gezag, corruptie en 
onderling wantrouwen.

Het vertrouwen in de traditioneel 
heersende klasse is weg en er is 
geen leiderschap.

Kerk in Actie begon een project 
met lokale partners om een groep 
jongeren in kampweekeinden toe 
te rusten met de kwaliteiten om 
een nieuwe start te maken en te 
leren wat het betekent om leider te 
zijn en dienstbaar aan anderen.
 
Deze jongeren zullen naar 
verwachting spoedig hun taken in 
de maatschappij opnemen, helpen 
een nieuwe start te maken voor 
het land en de kapotte structuur te 
helpen hervormen.

Het doel is een nieuwe en 
hoopvolle toekomst voor Libanon.

Bas van Helden

Het collectedoel voor het vierde kwartaal 2025 heeft de ZWO-
commissie bestemd voor een project van Kerk in Actie in Libanon.
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Diaconaat en Veilige Kerk

Met een aantal diaconale 
vrijwilligers worden we op een 
avond in september door onze 
vertrouwenspersoon Anne 
Veenstra geïnformeerd over de 
betekenis van Veilige Kerk. 

Veilige Kerk wil 
grensoverschrijdend gedrag 
binnen de kerk en huiselijk geweld 
(h)erkennen, voorkomen en 
aanpakken. 

Anne informeert ons over haar 
taak als vertrouwenspersoon. Zij 
is opgeleid en wordt begeleid 
door de landelijke organisatie 

Veilige Kerk. Boeiend is het om 
te horen hoe je een onveilige 
situatie kunt (h)erkennen en hoe 
je daar mee kunt omgaan. Zelfs 
tijdens een praatje bij de koffie 
na de dienst op zondagmorgen of 
bij het werken met vluchtelingen 
of in een samenwerking binnen 
een bepaalde werkgroep, kunnen 
signalen van onveiligheid gehoord 
of gezien worden. Hoe reageer je 
dan? Daar oefenden we mee. 

Met de vertrouwenspersoon 
kunnen we zo’n signaal bespreken 
om samen te kijken wat een goede 
vervolgreactie zou kunnen zijn.

De opdracht om de grote woorden 
als liefde, respect en vertrouwen 
in gewone omgangstaal te 
verwoorden, levert mooie 
omgangsregels op.

Zelfs degenen die voor de tweede 
keer zo’n avond meemaken 
concluderen “Het is altijd goed om 
je steeds weer bewust te maken 
van grensoverschrijdende en 
onveilige situaties”.

Op de website en op pagina 19 
van bijEen zijn de contactgegevens 
van de vertrouwenspersoon te 
vinden.

K
erk en sam

enleving

Kerstpakkettenactie Raad van Kerken

Voor de 28e keer zamelt de Raad van Kerken geld, 
kerstpakketten en kerstlekkernijen in om deze te 
delen met inwoners die rond of onder het minimum 
leven, of voor wie het leven minder leuk is door 
eenzaamheid, sociaal isolement of ziekte. 

De kerstpakketten worden samengesteld met 
lekkernijen die normaal niet op de wekelijkse 
boodschappenlijst staan, of via een voedselbank 
worden aangeleverd. De pakketten worden 
passend gemaakt voor de gezinnen en mensen 
die ze ontvangen. Lidmaatschap van een kerk of 
levensbeschouwing speelt geen enkele rol.

De Raad van Kerken vraagt om donaties in de 
vorm van geld of spullen om de kerstpakketten te 

kunnen maken. Een donatie kan worden overgemaakt 
naar NL34 INGB 0005 2700 00 Raad van Kerken 
Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Kerstpakkettenactie 2025.
Meer informatie volgt later. 

Voedselpakketten voor Agnita

Als blijk van verbondenheid 
willen wij ook dit jaar een 
voedselpakkettenactie houden 
voor onze zustergemeente in 
Agnita en de allerarmsten van 
de burgerlijke gemeente. De 
pakketten (met basisvoedsel) voor 
de kerkleden worden geregeld 
door de plaatselijke oecumenische 
diaconie. De kinderen van de kerk 
krijgen een kerstpakket. 

Een jongerengroep zorgt 
voor pakketten voor arme (en 
kinderrijke) gezinnen en voor 
ouderen. De burgerlijke gemeente 

zorgt voor de adressen, vooral in 
de dorpen rondom Agnita.

Met uw hulp kunnen wij zorgen 
dat er ook dit jaar hiervoor weer 
voldoende geld beschikbaar is. Wij 
rekenen € 10,- per pakket maar 
ieder bedrag is welkom. 

Wij hopen dat u deze door 
onze zustergemeente zeer 
gewaardeerde traditie ook dit jaar 
weer wilt ondersteunen. 

U kunt uw bijdrage overmaken 
op NL51 INGB 0008 9106 86 

t.n.v. Roemenië-project Kerken 
Oosterbeek o.v.v. voedselpakketten. 
Namens de mensen in Agnita en 
de Roemeniëwerkgroep, bedankt 
voor uw bijdrage!
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We kijken terug op een gezellige bijeenkomst op 
de Boschhoeve. Samen met het Pastoraat en het 
Inloophuis organiseerden we deze theemiddag. Het 
weer werkte mee, we konden zelfs nog even de tuin 
in. Dineke, hartelijk dank voor de weer gastvrije 
ontvangst.

We hebben voor dinsdag 18 november Margot en 
Jack Blok uitgenodigd. Naast organist, is Jack ook 
gids bij de historische trams in Rotterdam. Hij komt 
ons hierover vertellen. Op bijgaande foto staat hij bij 
een historische “Vierasser”.

We beginnen met koffie om 11.00 uur. Inloop vanaf 
10.45 uur. Vanaf 12.00 uur serveren we de lunch.
Iedereen is van harte welkom. Aanmelden kan tot 
zondag 16 november bij Rike van den Berg 
(026 3341387 of vandenbergrike92@gmail.com). Wilt 
u opgehaald worden, laat dit dan ook weten. 

Käthy Jansen

Kerkasiel: wie draagt mee?

Want zolang er gevierd wordt, zijn 
zij veilig. Veel vrijwilligers vanuit 
Kampen (en uit heel Nederland) 
zetten zich in voor dit gezin en 
mét hen voor alle kinderen – en 
hun ouders - die in Nederland 
geworteld zijn. De hoop is dat zij 
hun  leven mogen herpakken en 
kunnen bouwen aan toekomst. 

Het kerkasiel duurt dus voort. Dit 
vraagt ook van ons trouw. Struin 
eens over de site van het kerkasiel 
om je te laten inspireren: 
www.kerkasielkampen.nl

We staan opnieuw in de agenda 
op de volgende data: 
•	 donderdag 4 december van 

12.00 – 14.00 uur 
•	 dinsdag 27 januari van 20.00 

– 22.00 uur 
We hopen dat één van die data u/
jou past.  

En wat gaan we dan doen? 
We verzorgen twee uur viering. 
Dit doen we door te zingen, te 
bidden en te luisteren. We gaan 
met elkaar in gesprek rond een 
Bijbelverhaal. En altijd is er ruimte 
voor bijdragen van de deelnemers: 

een tekst, een gedicht, iets 
creatiefs, alles kan! Het vervoer 
regelen we samen. Onze ervaring 
is dat het zo tegelijk een stukje 
gemeenteopbouw is: mensen leren 
elkaar (op een andere manier) 
kennen. We delen iets van ons 
geloof en van ons leven.

In reacties uit kerk en buurt horen 
we hoeveel mensen het kerkasiel 
een warm hart toedragen. En het 
fijn vinden dat ook wij meedoen. 
Dank daarvoor: dat draagt ons. 

De eerste datum gaan we als 
predikanten samen mee. De 
tweede keer zal Martine de trekker 
zijn. Tussendoor gaat Irene nog 
een keer met de jeugd naar het 
kerkasiel.

Opgeven bij ds. Irene Pluim en/of 
bij ds. Martine Nijveld

Het is al bijna een jaar geleden dat het gezin Babayants een veilige 
plek vond in de Open Hof in Kampen. Al bijna een jaar biedt deze 
gemeente hun kerkasiel. Ook vanuit onze gemeente dragen we een 
steentje bij aan deze doorlopende viering. 
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Stichting Vrienden van de Oude Kerk Oosterbeek

Veel vrijwilligers zijn van mei tot 
eind september actief betrokken 
geweest bij de openstellingen 
van de Oude Kerk, de kleine 
concertjes en de Taizé-vieringen.

Op 21 september is bij de Oude 
Kerk een plaquette onthuld ter 
herinnering aan de militairen 
van het Airborne 7th Parachute 
Regiment Royal Horse Artillery. 
Deze eenheid speelde in 
september 1944 een belangrijke 
rol tijdens de Slag om Arnhem. 
De onthulling vond plaats 
tijdens een ingetogen ceremonie. 
Legerpredikant Daniel Alcock CF 
sprak over het belang van tastbare 
herinneringen: “Als kinderen 
vragen wat deze plaquette 

betekent, kan het verhaal opnieuw 
verteld worden.”

Op 22 september is een nieuwe 
herdenkingsbank feestelijk in 
gebruik genomen. De bank 
vervangt een eerdere houten 
versie die was geplaatst ter 
nagedachtenis aan de inzet van 
Britse parachutisten tijdens de 
Slag om Arnhem in september 
1944. Door de tand des tijds 
was vervanging noodzakelijk 
geworden. De nieuwe bank is 
tot stand gekomen dankzij een 
samenwerking tussen de Lions 
Club Renkum Ostrabeke en de 
Stichting Vrienden Oude Kerk.

Thee met Thema

Film Where are you, Adam? 
– Het leven van monniken op 
Athos - 23 november 2025 in de 
Opstandingskerk, Wolfheze
 
Deze Oekraïense documentaire 
geeft een inkijkje in het unieke 
eeuwenoude leven van monniken 
op het Griekse schiereiland Athos 
met zijn schitterende natuur.

Beelden van het ruige 
berglandschap afgewisseld met 
fragmenten over het leven van 
de monniken. Zo ontstaat een 
cadans tussen bidden, werken en 
de natuur. 

De opbrengsten van de vertoning 
komen ten goede aan dekking 
van de kosten van de Oekraïense 
makers en ter ondersteuning 
van de gezinnen die bij de film 
betrokken zijn.

De film wordt ingeleid door 
Katia Novikova, en na afloop 
kunnen we met haar in gesprek 
gaan. Katia is vrijwilligster bij 
Dakh, een platform dat hulp 
biedt aan mensen in Oekraïne en 
Nederland. 

Het oecumenisch Leerhuis: 
“Apocalyps als spiegel van 
de tijd”.
Op maandag 17 november 
komt prof. dr. M.J.H.M. Poorthuis, 
emeritus-hoogleraar Tilburg School 
of Catholic van gedachten wisselen 
over het thema uit het boek van 
Daniël 1-6. 

Op maandag 8 december is 
prof. dr. Jan Willem van Henten, 
Hoogleraar Religiewetenschappen, 
in het bijzonder jodendom en 
christendom in de oudheid, 
Universiteit van Amsterdam te 
gast en bespreekt het thema uit 
Daniël 7-12.

De avonden vinden plaats in de 
Vredebergkerk. Op de website en 
bij de prikborden in de kerk vindt 
u de folder met alle benodigde 
informatie.

Adventskalender

Net als andere jaren, biedt 
de landelijke kerk een 
adventskalender aan. Voor elke 
dag is er een korte overdenking 
beschikbaar, aangevuld met 
korte (gespreks)vragen, liederen, 
gebeden en citaten. 

Het thema is: ‘Kijk! Laat je 
verrassen’
Kerst roept verwondering op over 
de manier waarop God als een 
kwetsbaar mensenkind midden in 
onze wereld komt. Een eenvoudig 
meisje, Maria, raakt zwanger van 
de heilige Geest. Wat betekent 
dit bijzondere verhaal? En 
kunnen we iets leren van Maria’s 
bereidwilligheid? 

Via de zondagsbrief en de website 
komt in november meer informatie.



Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG ON-
DERHOUD - BESTRATING

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Stichting Vrienden 
Oude Kerk 

- WORD VRIEND -

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de 
secretaris van de Kerkgroep 

Beheer

zie p. 19 voor de 
contactgegevens

Uw advertentie 
hier? 

Neem contact op met 
de secretaris van de 
Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de 
contactgegevens



Gemeenteleden die ons ontvielen

Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Sytze de Vries, Lied 199 (Liedboek)

Aaltje Jantina (Ali) Buit-Blancke (90)

Cornelia Elsje van Es (86)

Hendrik Antonie Schok (83)

Gerritje Johanna (Ger) Zunneberg-Dijs (92)

Albert (Ab) Weijsenfeld (74)

Marijke Irène Willemina (Marijke) Ruissen (78)

Hendrikus (Hennie) van Arkel (80)

Klazina Johanna (Ineke) Puttenstein-Meulenbelt (90)

Harmanna Anje (Harma) Ormel-Enter (93)

Wilhelmina (Wil) Bunschoten-Buddingh (90)

Magchelina Maria Cornelia (Lien) Lock-Spaans (96)

Helena Maria Haalboom-Sennef (96)

Wilhelmina Johanna Klasina Huiberta (Willemien) 
Berendsen-Bouwman (75)

Gerrit Elijzen (91)

Peter Mulder (95)

Adriana (Adrie) Opperman-Terlouw (88)

Huberta Cornelia Willemsen-van Nieuwenhuijzen (81)

Hendrikus (Henk) van de Weerd (85)

Nora Olga Rosita Anita van den Born (85)

Johannes van Wijk (85)

Hendrika Petronella Engberink (84) 

Hendrika Geertruida Ada den Heijer (77)

Elisabeth Jansen (88)

Elze (Els) de Leeuw-Gerritsen (99)

Hendrika Geertje Opperman-van der Kolm (94)

Paul Later (88)

Jan Anne (Anne) van Steenwijk (74)

Berend Frederik Georg Takens (87)

Albertine (Tine) Brunetti-Derksen (86) 

Berend Jan Berendsen (78)

Vera Tukker-Terlaak (87)

Andries Jan Johannes Meijer (87)

Kor Jacobus (Kor) Venendaal (83)

Marijke Adriana (Marijke) van der Schoot-Jansen (78)

Leo Kok (95) 
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en ‘Samen tegen armoede’, collecte van Kerk in Actie

Armoede in Nederland is een keiharde realiteit: ruim 
500.000 Nederlanders leven in armoede; iemand 
leeft in armoede als er na het betalen van de vaste 
lasten te weinig geld is om te besteden aan andere 
basisbehoeften. Van hen heeft ook nog eens 30% 
problematische schulden: schulden die ze niet zonder 
hulp kunnen betalen via betalingsregelingen (bron: 
Centraal Bureau voor de Statistiek).

Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes niet meer 
aan elkaar knopen!

Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en een 
luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk
zij-ingang

Stiltekapel

2 nov. 16.00 Opstandings-
kerk, Wolfheze

Lichtjesmiddag Taco Bos

13 nov. 20.00 Vredebergkerk Gespreksgroep: “Het nu van geloven” Martine Nijveld
15 nov. 10.15 PDC De 

Herberg
Najaarsarrangement: excursie en concert Monique van der 

Werf
17 nov. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Daniël 1-6. Inleider:  prof.dr. Marcel 

Poorthuis
mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

18 nov. 10.45 Vredebergkerk Kerklunch. Margot en Jack Blok over 
historisch trams

Käthy Jansen

23 nov. 16.00 Opstandings-
kerk, Wolfheze

Thee met Thema. Film: Where are you, 
Adam? Het leven van monniken op Athos

Janneke de Vries

24-26 nov. PDC De 
Herberg

Kom-op-adem-midweek Monique van der 
Werf

4 dec. 12.00-14.00 Open Hof 
Kampen

Kerkasiel Irene Pluim en 
Martine Nijveld

8 dec. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Daniël 7-12. Inleider: prof.dr. Jan 
Willem van Henten

mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

11 dec. 20.00 Vredebergkerk Gespreksgroep: “Het nu van geloven” Martine Nijveld

A
ge

nd
a

Als gevolg hiervan gaan dagelijks ± 30.000 kinderen 
zonder ontbijt naar school en is er ook voor ± 40.000 
kinderen geen geld om hun verjaardag te vieren. 
Opgroeien in armoede raakt kinderen diep, vaak 
voor de rest van hun leven. Dat mogen we niet laten 
gebeuren!

Kom in actie! Doe mee in de strijd tegen armoede in 
Nederland! 
Hoe kunt u mee doen? Allereerst door zelf een 
digitale collectebus aan te maken en deze te delen 
via uw eigen sociale netwerk. Volg hiervoor de link 
kerkinactie.digicollect.nl en klik op de rode balk: 
collectebus aanmaken.

Van maandag 17 november t/m zaterdag 22 
november 2025 organiseert Kerk in Actie haar 
landelijke huis-aan-huiscollecte maar u kunt nu al 
online collecteren.
Direct aan Kerk in Actie hiervoor een bijdrage 
overmaken kan natuurlijk ook. Dat kan op rekening 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te 
Utrecht o.v.v. ‘Samen tegen armoede’

Autodienst:
In de zondagsbrief kunt u lezen wie er dienst heeft 
op de betreffende zondag.
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Vredebergkerk
Van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek

Oude Kerk
Benedendorpsweg 134
6862 WP Oosterbeek

Ds. Irene Pluim
06 1050 6090
ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
 
Werkgebied: ten zuiden van de Utrechtseweg en 
adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek. 
Vrije dag: woensdag

Ds. Martine Nijveld
06 1673 3742
ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Werkgebied: ten noorden van de Utrechtseweg en 
adressen in Wolfheze. 
Vrije dag: woensdag

Kerkelijk Bureau
026 3333 094
kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Postbus 26, 6860 AA, Oosterbeek

Bezoek: van Toulon van der Koogweg 3, 6862 EB, 
Oosterbeek; op donderdag 10.00 - 11.30 uur 

Kerkenraad
Voorzitters: mw. Cathrien Batterink 
(06 2319 6159) en dhr. Pieter Stolwijk  (06 2346 0068)

Scriba: mw. Jenneke Bal-Oosterbeek (06 2503 7321; 
scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Beheer
Voorzitter: dhr. Kas Klein (026 3336 756)
Secretaris: mw. Helma Kip (026 3342 282; 
kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 60 RABO 0373 7266 86 t.n.v. CvK Prot. 
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze

Kerkgroep Communicatie
Coördinator: mw. Andrea Gnoth (06 4000 4144; 
communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Diensten en Vieringen
Coördinator: vacature 
(diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter: mw. Hannie Nusselder (026 3342 296; 
diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Secretaris: dhr. Gerard Groot Zwaaftink 
(026 7370 410; diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter: dhr. Gerard Batterink (06 4235 6712; 
zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, o.v.v. ZWO

Kerkgroep Jeugd
Coördinator: vacature 
(jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Pastoraat
Secretaris: mw. Nanda Jansen (06 1387 4349; 
pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente 
mw. Anne Veenstra (06 4280 3204; anneveenstra.
vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

De redactie doet zijn uiterste best om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. Hebt u toch nog vragen, laat het de redactie 
weten.

Inform
atie over de Protestantse G

em
eente O
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olfheze
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Komend nummer loopt van 11 december t/m 19 februari 2026. Inleveren kopij 
uiterlijk 26 november om 20.00 uur aan kerkblad@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl. De 
redactie behoudt zich het recht voor lange stukken in te korten. Giften: NL38 RABO 
0373 7266 94, Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze Kerkblad. Redactie: Jannie van 
Doorn, Anneke Kardol, Joep Boonekamp - van Lit, Hannie Luiten, Joke Weening 
Drukker: Editoo.

Zondagsbrief: zondagsbrief@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl (webredactie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Doop 
Jinthe van Soest

Kerkdiensten

Zondag 2 november 2025 
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. I.M. Pluim, dankbaarheidsviering

Zondag 9 november 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. M.E. Nijveld, anders vieren	

Zondag 16 november 2025 
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. K.F. Visser, Veenendaal	

Zondag 23 november 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,	
ds. M.E. Nijveld, gedachtenisviering

Zondag 30 november 2025
eerste advent
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. I.M. Pluim

Oude Kerk, 19.00 uur, oecumenische 
vesper	

Zondag 7 december 2025
tweede advent
Vredebergkerk, 10.00 uur,	
ds. M.E. Nijveld, Avondmaal 

Oude Kerk, 19.00 uur, 
oecumenische vesper

Zondag 14 december 2025
derde advent
Vredebergkerk, 10.00 uur,	
ds. I.M. Pluim, doopdienst

Oude Kerk, 19.00 uur, 
oecumenische vesper

De diensten in de Oude Kerk en de 
Vredebergkerk worden uitgezonden 
via de kerktelefoon; en via internet: 
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek en op 
Vredebergkerk / Oude Kerk 

Andere diensten of vieringen:
Het Schild: elke eerste zondag van 
de maand om 19.00 uur

Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)

De Molenberg: elke tweede dinsdag 
van de maand om 10.45 uur

De Sonnenberg: elke eerste 
donderdag van de maand om 18.30 
uur. Op 4 december is er een viering 
met Avondmaal. 

Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken) 

Remonstrantse Kerk: elke 
vrijdagmiddag van 12.00 - 12.20 uur 
Coventrygebed (Raad van Kerken)

Doop Fenna Monden
Engelstalige dienst

Airborne

Trouwdienst van 
Mohammed Al Jumaily 
en Rienke Siemensma


